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301-0004 Bevaren bruidspaar 
• De Dordtenaar 
• Publicatiedatum: 8 augustus 1950 

 

Bevaren bruidspaar 

Een gouden echtvereniging, zoal in den lande lang geen unicum, behoort toch in Dordt niet tot de 
alledaagse verschijnselen. We mogen de heer en mevrouw De Leeuw van Weenen-VoIker dan ook 
gevoeglijk „het bruidspaar van de week in Dordt" noemen.  

Geen vijftig huwelijksjaren gaan over rozen. Dat er van deze vijftig echter ongeveer acht en dertig 
over golven gingen wordt begrijpelijk als men weet, dat beide oudjes uit de Lange IJzerenbrugstraat 
1, „tussen het kromhout werden geboren". De zee speelde voor en dus ook na hun huwelijk een 
belangrijke rol in hun leven. Zij weten er van mee te praten en voor mensen van 72 en 76 jaren op 
onverwacht onderhoudende manier. Een huwelijk in Papendrecht, de schipbreuk tijdens de 
bruidsdagen op het IJselmeer, vijf en een half jaar die verstreken voor schipper De Leeuw van 
Leeuwen en zijn vrouw hun tweede schip kochten. een koperen bruiloft in Cuxhaven. een zilveren op 
de helling van Zwartsluis, de geboorte van de jongste zoon in volle zee.  

Twaalf jaren leiden zij nu een rustend bestaan aan de wal, in krasse gezondheid naast en voor elkaar. 
immer een gastvrije toevlucht vormend voor een zich steeds uitbreidende familie. Het kraakheldere 
huis toont de zindelijke aard van de schippersvrouw, afbeeldingen van schepen houden de 
herinnering aan voorbije jaren levendig en vele meubelstukken getuigen van de vaardigheid. die de 
zeeman zich in de uitoefening van zijn beroep, ook op minder nautisch gebied, wel eigen moet 
maken.  

Dinsdag 8 Augustus is de grote dag. Het bruidspaar met zijn — ook na een gedeeld zilveren en 
gouden feest in eigen woning — rijke persoonlijke ervaring op het terrein van echtverenigingen, 
besloot deze dag in een ruimte van groter volume, buitenshuis te vieren. Vier zoons en twee 
dochters. allen op één dochter na het varend leven ook nu nog gewend, willen op deze dag niet 
ontbreken, evenmin als de een en twintig kleinkinderen. De gedachten van één der zoons, 
momenteel op een schip voor de kust van Zweden en op weg naar Denemarken, zullen dan in het 
bijzonder bij vader en moeder in Dordt zijn.  

 

  


